
Nieuwsbrief september 2024

Beste belangstellende,

Hoewel we dat natuurlijk al wel persoonlijk gedaan hebben, willen we via deze
nieuwsbrief iedereen hartelijk bedanken die heeft meegeholpen deze
hoogseizoenweken mee mogelijk te maken, te weten de tijdelijke participanten en
de cursus- en workshopleid(st)ers. Er is tijdens de zomerweken hard gewerkt door
iedereen. Gelukkig waren er veel gasten die aan onze oproep om mee te werken
gehoor gaven, waaronder ook een aantal kinderen. Op deze wijze hebben zij
kunnen kennismaken met wat het betekent om bijvoorbeeld te werken in een
groentetuin. Die tuin had veel aandacht nodig omdat de overvloedige regen van het
voorjaar de groei van de gewassen op flinke achterstand had gezet. Nu pas oogsten
we groenten die anders tijdens het seizoen voor de keuken beschikbaar zijn. We
moeten steeds meer rekening houden met de invloeden van die momenten dat het
weer zich aan zijn extreme kant laat zien. Zo zijn we nieuwe regenwater
afvoersystemen aan het aanleggen (zie foto onderaan de nieuwsbrief) om het
overvloedige water snel het terrein af te krijgen. Ook het bouwen van nieuwe
tunnels kan een bijdrage zijn om de groenteteelt veilig te stellen.

Wat het zomerseizoen betreft zijn we zeer tevreden. We konden 8% meer gasten
verwelkomen t.o.v. vorig jaar. Wel viel het op dat het aantal campers toeneemt en
ook de lengte ervan. We gaan onderzoeken of we een nieuw camperveld kunnen
creëren, zonder daarbij de tentplaatsen te verminderen.

Nu in het najaar zijn we weer begonnen met het winterklaar maken van de tuinen.
Ook de renovatie is weer in volle gang. De kleinzoons van de maker van de
piramide (geplaatst in 1999) hebben de afgelopen week deze helemaal in een
nieuwe laag primer en verf gezet (zie foto onderaan de nieuwsbrief). Ook de
programmering van onze activiteiten vraagt weer de nodige aandacht. Het
kinderfestival, op het eind van ons hoogseizoen, was weer zeer geslaagd. We
troffen het met het weer. Verderop meer aandacht voor het kinderfestival en een
oproep voor een nieuwe coördinator m/v.



Verrassend is dat onze oud-bewoners Miranda en Franka, waar we anderhalf jaar
geleden afscheid van hadden genomen, weer terug keren. Hun zoektocht naar
andere vergelijkbare plekken resulteerde niet in het gewenste resultaat. Het
bevestigt nog eens hoe uniek onze plek is (zie ook het verhaal onder het kopje
Oproep).

Voor het tweede jaar hebben we bijna 20.000 liter bronwater beschikbaar gesteld
voor onze gasten en participanten. Dat bronwater werd met watertanks iedere dag
opgehaald uit een tappunt op Forge Neuve, waar we beschikken over meerdere
bronnen.

De voorbereidingen voor de aanleg van zonnecollectoren en panelen zijn in volle
gang. Ook stroom, opgewekt door onze watervallen op Forge Neuve wordt realiteit.
Als je nog een bijdrage wil leveren door middel van het beschikbaar stellen van een
lening dan houden we ons zeer aanbevolen. Informatie hierover vind je in deze
nieuwsbrief.

Tenslotte willen we laten weten dat we voor gasten na de kerstdagen weer open zijn
tot en met de eerste week van januari (voor data zie onze website).

De volgende onderwerpen komen in deze relatief korte

nieuwsbrief nog aan de orde

• Activiteiten tot en met oktober a.s.
• De zaag- en snoeiweek
• Oproep
• Informatie (onder andere een link naar de foto’s) over het afgelopen en

aanstaande kinderfestival met een oproep voor een nieuwe coördinator m/v/a.
• Onze consumentenkring
• Onze crowdfundingsactie t.b.v. de aanleg van collectoren en panelen
• Enige foto’s

Met dank voor jullie aandacht.

Hartelijke groet,
Bewoners en participanten



Nazomer / herfst activiteiten

6 – 12 oktober

Leven met Planten – kruidenweek door Mevrouw Onkruid (Maaike Pfann), nog
één plek vrij

12 – 19 oktober

Art de la Source – Bronweek Herfst door Josemieke Segers

20 – 26 oktober

Yoga en Wandelweek retraite – "In verbinding met de elementen" door Caroline
Kluijtmans

20 – 26 oktober

Schilder en Wandelweek "Geschilderd dagboek" door Rob ter Steege

27 oktober – 2 november

Yin en Adem "Kracht in zachtheid" door Martijn van der Windt

Bekijk hier onze volledige agenda

https://www.ecolonie.eu/nl/activiteiten/agenda
https://www.ecolonie.eu/nl/activiteiten/agenda


Zaag- en snoeiweek
Van zondag 29 september tot zaterdag 5 oktober

In bovenstaande week gaan we met een groepje mensen bomen en struiken
snoeien op onze terreinen. Heerlijk fysiek werk waarvoor we je van harte
uitnodigen als je er een weekje uit wilt, maar toch bezig wilt zijn. En je lichaam dit
natuurlijk ook toestaat. Geef je op bij Johan en we nemen contact met je op.

mailto:johan@ecolonie.eu
mailto:johan@ecolonie.eu


Oproep – Sta op en ga
We merken dat het steeds lastiger wordt om voldoende tijdelijke participanten te
verwelkomen. De maatschappij blijkt ook steeds meer te kampen met
personeelstekorten waardoor de lonen omhoog gaan. Daardoor wordt het steeds
aantrekkelijker om betaald werk te accepteren, mede omdat de vaste lasten ook
stijgen. Waardoor de keuze, als je die visie hebt, om de ruimte te nemen om uit
te zoeken of je een andere koers wilt varen in het leven, lastiger wordt. Vaak
helpt een ziekte of een burn-out je keuze gemakkelijker te maken. Je zit als het
ware gevangen in een spiraal. Maar waarom zou je daarop wachten?

Onze oproep geldt dan ook aan iedereen die zich in zo’n positie bevindt: verlies
niet uit het oog wat je ten diepste wilt; blijf creatief in het zoeken van oplossingen
en weet dat de klimaatmutatie steeds verder gaat. Weet dat wij een prima plek
zijn door onze ambachtelijke veelzijdigheid om je te heroriënteren op je
levensweg. Maak jezelf bij al die ingewikkelde afwegingen niet klein en denk niet
dat jouw keuze voor een ander ambachtelijk leven met een basisinkomen zijn
steentje niet bijdraagt voor de hoognodige veranderingen voor jezelf en Gaia. Je
vlucht niet, nee je neemt een eerste stap in het ontwikkelen van een andere
levensorïentatie. Niet alleen met woorden maar met daden laat je zien dat het je
menens is.

Het zijn de hedendaagse grote denkers als de filosofen Peter Sloterdijk en Bruno
Latour die wij citeren in onze visie en nieuwsbrieven die op alle mogelijke
manieren ons duidelijk maken dat het anders moet, dat we de
verantwoordelijkheid moeten nemen voor de plek waar we willen landen. Dat
vraagt oefening, niet alleen, maar samen met anderen, willen we het ik-tijdperk
achter ons laten. Solidariteit, samenwerken zijn kernbegrippen van de transitie
waar we met elkaar in zitten. Heb lak aan al die rechtse ontkenners en
wegkijkers die momenteel de dienst uitmaken in Europa. Stap uit die wereld waar
de verschillen alleen maar groter worden. Vertrouw op de liefde in jezelf, voor
jezelf en de Ander. Alleen op basis van die wederkerigheid kunnen we met elkaar
bouwen aan een nieuwe wereld.

Steeds weer beschikt de mens, als hij daartoe bereid is, over het vermogen om
over de grenzen van zijn bestaande situatie heen te kijken en te zeggen: ‘ik ga
op weg’. Zoals in de inleiding van het inspirerende boekje ‘Je kunt de wereld
veranderen’ van Erwin Laszlo zo treffend wordt gezegd. Hij schrijft ook: ‘de
opdracht is eenvoudig. Ga terug naar je basis en leer inzien dat mondiale
problemen zich niet ver van je bed bevinden. Of zoals Hans Korteweg in zijn
prachtige boekje met de veelzeggende titel ‘Sta op en ga’, ook op pag. 127
schrijft:



‘Er is geen tussenweg. Je springt of je springt niet. Als je niet springt, kun je je je
leven lang naar een geleidelijke methode blijven zoeken. En als je wel springt,
vind je het een wonder. Ieder tot besef komen is een wonder. Het is een
geschenk dat wij kunnen geven aan het leven, en als wij het geven verwachten
wij geen dankbaarheid, want dan zijn wij dankbaar. Aan het besef komen is
ongetwijfeld veel voorwerk en lijden voorafgegaan. Er gaan weeën vooraf aan de
geboorte; dat zijn de plagen, de slagen die wakker schudden.’

Op pag. 115 werkt hij dat proces verder uit en schrijft:

‘Je kunt, wanneer de vrijheid en de creativiteit je lief zijn, niets anders doen dan
afscheid nemen. Dan verlaat je de geborgenheid die de slavernij toch schijnt te
bieden…’ Zo kun je uiteindelijk de keten van oorzaak en gevolg doorbreken.

Kortom, de oproep om te komen meehelpen (dat kan ook financieel) om

deze prachtige veelzijdige plek te helpen ontwikkelen reikt verder dan

alleen de invulling van functies en vindt zijn oorsprong in de inhoud van

bovenstaande tekst.

Eigentijds Kinderfestival
Nieuwe datum voor 2025 en foto’s van 2024

Het afgelopen Eigentijds Kinderfestival was weer een groot succes. We hadden
prachtig weer en het terrein lag er heel mooi bij. 140 kinderen in de leeftijd van 5
tot 15 jaar hebben genoten van alle aangeboden workshops en activiteiten. Er



staan prachtige foto's op de website om na te genieten.

Gezocht: nieuwe coördinator Eigentijds Kinderfestival

Dit jaar was Lobke Brouwer de coördinator van het Eigentijds Kinderfestival.
Door privé omstandigheden kan zij tijdens de volgende Kinderfestivalweek niet
aanwezig zijn. Vandaar dat we op zoek zijn naar iemand die haar taak van
coördinator op zich wil nemen, wetend dat zij nog wel helpt bij de
voorbereidingen. Heb je affiniteit met kinderen, met onze visie en wil je kinderen
graag een onvergetelijke week geven? Neem dan contact op met Johan.

Inmiddels is ook de datum bekend van het Festival in 2025. Noteer alvast in

je agenda: zondag 17 augustus tot en met donderdag 21 augustus. De

inschrijving start op 1 februari 2025.

Onze consumentenkring
Kaasverkoop in Nederland en België via verdeelpunten

In de voorgaande nieuwsbrieven kon je lezen over onze 'Consumentenkring

Ecolonie'. Het aantal plaatsen waar onze kaas verkrijgbaar is neemt gestaag
toe. Het is een langzaam, maar mooi proces om te zien hoe mensen, die ons
een warm hart toedragen, zich in zetten om onze kaas onder de aandacht van
vrienden, kennissen, buren, etc te brengen. Ze zijn voor ons een soort
ambassadeur. Het is niet alleen de kaas en zijn bijzondere smaak, maar vooral
ook het verhaal áchter de kaas. Waar ze vandaan komt en met welke intenties
en visie ze gemaakt is. Daarvoor willen we ze vanaf deze plaats hartelijk danken!

Belangstelling om ook verdeelpunt te zijn?

Wellicht ben je afgelopen zomer bij ons op vakantie geweest en heb je onze
kazen geproefd. Zou je zelf ook een rol willen spelen in de verkoop van onze
kaas, of heb je daar vragen over? Lees dan eerst alle informatie hierover op
onze website. Heb je dan nog vragen, mail dan naar Johan.

https://www.eigentijdskinderfestival.nl/fotos-978545-193204-195299-867455-510527.html
https://www.eigentijdskinderfestival.nl/fotos-978545-193204-195299-867455-510527.html
mailto:johan@ecolonie.eu
mailto:johan@ecolonie.eu
https://www.ecolonie.eu/nl/projecten/consumentenkring
https://www.ecolonie.eu/nl/projecten/consumentenkring
https://www.ecolonie.eu/nl/projecten/consumentenkring
https://www.ecolonie.eu/nl/projecten/consumentenkring
http://ymlpmail1.com/9bd8cbhmsagaeqsujaxauubaiamsmw/click.php
http://ymlpmail1.com/9bd8cbhmsagaeqsujaxauubaiamsmw/click.php
mailto:johan@ecolonie.eu
mailto:johan@ecolonie.eu


Onze kaas is in de volgende plaatsen verkrijgbaar

• Petra Lages – centraal wonen in Hilversum (Utrecht)
• Marjolijn Irik (T: 06 23796003) – Lent (Gelderland)
• Fennie Soppe (T: 06 53753040) - Beek en Donk (Brabant)
• Bio-winkel “Ekolander” in Lelystad (Flevoland)
• Mirjam Engelsman, Oest Farm & Stay (T: 06 14628889) – Ritthem

(Zeeland)
• Camping Landgoed de Gortmeule, Horst (Limburg)
• Geitenboerderij de Geitenhof, Oud Veeningen (Drenthe)
• Iedere zaterdagochtend op de biologische Boerenmarkt in de

Stadsboerderij in Almere, Kemphaanpad 14 (Flevoland) bij de marktkraam
van de Geitenhof

• Averbode (België) vraag ons om contactgegevens

Help mee zonne-energie op
Ecolonie verder te ontwikkelen
En geef tegelijkertijd je spaargeld een mooie duurzame bestemming!

Jaren geleden hebben we de eerste zonnecollectoren voor de
warmwatervoorziening voor onze kaasmakerij en boerderij aangelegd met
behulp van Ecofunding. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.
Met behulp van Ecofunding willen we nu een volgende stap zetten en
zonnecollectoren plaatsen op onze gebouwen op het terrein Thietry, op die

mailto:petra.lages67@gmail.com
mailto:petra.lages67@gmail.com
https://www.ekolander.nl/
https://www.ekolander.nl/
mailto:info@oestfarmandstay.nl
mailto:info@oestfarmandstay.nl
http://www.gortmeule.nl/
http://www.gortmeule.nl/
https://www.facebook.com/degeitenhof
https://www.facebook.com/degeitenhof


plaatsen waar warm water wordt gebruikt. Denk aan o.a. de douches voor onze
gasten. De plannen hiervoor liggen al klaar. Wat we nu nodig hebben, zijn de
financiële middelen om dit uit te voeren. Voor dit project hebben we ¬ 100.000,-
nodig aan externe financiering. Op dit moment is er voor ¬ 65.000,- aan leningen
toegezegd, dan wel al geld overgemaakt.

Stel je hebt zelf geen plek op je huis om collectoren te plaatsen. Dan is dit een
manier om toch je steentje bij te dragen aan het verduurzamen van de
energievoorzieningen.

Waarde

Bij geld lenen is het gebruikelijk dat er gesproken wordt over het betalen van
rente. Wij gebruiken het woord waarde omdat we ook in natura kunnen
terugbetalen c.q. uitwisselen. Gelet op de huidige rentevergoedingen die een
particulier krijgt voor spaargeld bij de bank, denken wij aan een rente =
vergoeding = waarde van 2% per jaar. Die waarde wordt bij voorkeur uitbetaald
in natura - bijvoorbeeld de waarde wordt afgetrokken van de kosten voor een
verblijf op Ecolonie of ter besteding in onze webshop - of een combinatie van
geld en natura. 

Het is aan de leninggever om te bepalen voor welke waarde het geld aan ons
geleend wordt en hoe hoog de waarde zal zijn (0 tot max. 2% per jaar). We staan
open voor andere voorstellen. Je hoeft geen miljonair te zijn om mee te werken
aan dit Ecofunding plan! Met elke bijdrage zijn wij al geholpen.

Als je belangstelling hebt om hieraan mee te werken en meer informatie wilt,
neem dan contact op met Els.

mailto:els@ecolonie.eu
mailto:els@ecolonie.eu


Ook wij merken de gevolgen van de klimaatverandering. Hevige regenval in korte
tijd veroorzaakt veel overlast op het terrein. Op de foto zie je een van de eerste
geulen waarin we grote afvoerbuizen gaan leggen.

Op deze foto zie je de enorme gecomposteerde zaagselhoop die deze zomer uit
de composttoiletten is gekomen. Het composteren gaat door de hitte in de hoop
razendsnel. Met dank aan degenen die iedere dag twee keer de tonnen uit de 13
toiletten haalden, schoonmaakten en weer terugzetten, en de bakken met
zaagsel aanvulden. De compost wordt gebruikt onder de bessenstruiken.

Begin van deze eeuw plaatste Daniël van der Wal, kenner van de



piramideenergie bij uitstek de prachtige piramide bij ons in de groentetuin.
Behalve een mooi kunstobject ook een bron van bijzondere energie. Daniël is
helaas overleden, maar zijn kleinzoons Christiaan (rechts op de foto) en Gerlof
voelden zich dit jaar verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Vorige week
hebben ze de piramide geschuurd, in de primer gezet en een glanzende
goudkleur aangebracht. Een prachtige ode aan hun Pake.

Vind ons op Facebook
Ecolonie

Eigentijdsewinkel

Deze e-mail werd verstuurd aan:
Stel je geen prijs meer op post van ons,

klik dan op de link onder deze e-mail om je uit te schrijven.
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